
 
Korte samenvatting van de preek 

 
Niet zo belangrijk in onze samenleving als vrijheid. Hoe staan we daar als christen in? 
1) vrijheid -blijheid 
Voor Paulus is vrijheid een kernzaak (zie vers 1 en 13): wie leeft van genade ontvang onverdiend alles 
(rechtvaardiging, onvoorwaardelijke liefde, God je Vader,enz). Dat wordt altijd weer aangevochten, 
bijvoorbeeld door de dwaalleraars die zeiden: om erbij te mogen horen moet je je aan de wet 
houden en besneden zijn. Maar Paulus zegt: dan raak je alles kwijt (vers 1b-4).  
Paulus heeft een radicale boodschap: geloof in Jezus en alles is geoorloofd. Zie bijvoorbeeld Kol 2: 16 
en 1 Tim 4: 2-4. In de kerk is altijd weer het risico dat het juiste gedrag en de juiste standpunten 
bepalen of je erbij horen, maar daar zijn we van bevrijd. 
Dat betekent vrij van: 
- altijd moeten presteren (preseteren> een juk; genade > vrijheid) 
- altijd meer willen. (je hebt alles al dus kun je tevreden zijn) 
- trots en schaamte (moeten preseteren> trots of schaamte; genade> nederigheid) 
- wat ‘men’ van je vindt > want als God je ziet zitten…! (vgl 1 Kor 4:4) 
2) vrijheid – gehoorzaamheid 
Genade is een risico: waarom zou je je leven nog veranderen als Gods liefde onvoorwaardelijk is? 
Die reactie zie je al in de tijd van Paulus (bv Rom 6:15 ; 1 Kor 6;12) zie ook vers 13b; En zeker in onze 
tijd, waar het ideaal is ‘lekker kunnen doen wat je zelf wilt’, is dat een risico. 
Maar wie echt begrijpt wat genade is weet dat dat leidt tot vrijheid en gehoorzaamheid. Kijk maar 
naar vers 13-14. Genade > dienende liefde (en wat liefde is leer je van de wet) 
a. Liefde is het doel van de vrijheid; Het moderne liefdes begrip is alleen vrijheid van; het evangelie 
leert je ook vrijheid waartoe: om de ander te dienen in liefde 
b. Liefde is het element van de vrijheid. Zoals een vis in het water functioneert, zo functioneert de 
mens pas goed als tie leeft naar Gods bedoeling. 
c. liefde is het antwoord op Gods liefde. De wet is er niet om wat te verdienen (slavenjuk), maar om 
je dankbaarheid voor Gods liefde uit te drukken. 
d. liefde helpt je jezelf te worden. Wees jezelf, zegt men. Maar bij alle tegenstrijdigheden in jezelf 
helpt de liefde je je door God bedoelde zelf te vinden. 
e. liefde is de vrucht van de Geest (Vers 22); leven in gehoorzaamheid is werk van de Geest 

Dus juist wie van genade leeft viert de vrijheid, dient in liefde en is zichzelf.  



Preekbespreking 
 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,  
dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 30 juni 2024)  
https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag  
of https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/    
 

1) reactie’s op de preek  
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de 
preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 
 
2) Wat is vrijheid 
Schrijf op een groot vel papier het woord ‘Vrijheid’. 
Wat komt er bij je op als je dat woord hoort? Schrijf zoveel mogelijk associaties met het woord 
vrijheid op het papier. 
Bespreek daarna het resultaat: wat valt op, wat mist, enz? 
Aanvullend: 
- laat iedereen vertellen of tie zich vrij voelt (leg uit: hoe, wanneer, enz) 
- roept het geloof bij jou een gevoel van vrijheid op? 
- wat zou er voor jou nodig zijn om meer vrijheid te ervaren 

 
3) Bijbelstudie Johannes 8:30-36 
- Lees het gedeelte samen 
- Ieder lees het gedeelte nog een keer voor zichzelf, en kiest daarna één zinnetje dat blijft haken. 
- vertel één voor één welk zinnetje er bij jou bleef haken en waarom, en bespreek dat kort. 

 
4) Bespreekpunten 
Lees eerst even deze bespreekpunten en bepaal samen de volgorde van bespreking. 
- Wat werkt genade uit in jouw leven: meer of minder inzet voor levensheiliging?  
- Straal jij/ stralen wij als gemeente uit dat we een bevrijdende God dienen? Op welke punten 
wel/niet? 
- In hoeverre maakt de zekerheid van de toekomst die ons te wachten staat verschil voor hoe je 
vandaag de dag leeft? 
- “Laat niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe 
maan of de sabbatten.” (Kol. 2: 16 HSV) Hoe zou je die uitspraak van Paulus toen op onze situatie toe 
kunnen passen? 
- Is het aan te raden met onze kinderen musicals als ‘Frozen’ te kijken en te bezoeken? Is er het risico 
dat ze geïndoctrineerd worden met het moderne vrijheidbegrip? Hoe voorkom je dat? 

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/

