
 

Korte samenvatting van de preek 
 

Tekstgedeelte: Ezechiël  40: 1-6 en 42:15 – 43:12 
 
Ezechiël en het verhaal van Gods tempel 
- het verhaal van de tempel (aflevering 1) 
Daar waar God bij de mensen woont is het goed (Paradijs); door de zonde werd dat onmogelijk  (Gen 
3,24) en ontstond een Babelsamenleving. Toen koos God Abraham/ een volk om de relatie te 
herstellen. En na de bevrijding sloot Hij bij de Sinaï een verbond met als climax: God kwam onder zijn 
volk wonen (Eerst tabernakel, later tempel). Toch voel je dat het eigenlijk niet kan: permanent offers. 
Maar het volk verwaarloosde steeds de tempel en koos voor afgoderij. In Ez 8-11 ziet Ezechiël Gods 
heerlijkheid de tempel verlaten. God wil niet meer onder z’n volk wonen. Dit is het absolute einde. 
- de nieuwe tempel die Ezechiël ziet  
In Ez 40: 1ev wordt Ezechiël weer meegenomen naar Jeruzalem, en krijgt hij een nieuwe tempel te 
zien. Er volgt een gedetailleerde beschrijving (ook al ontbreekt er veel voor een exact plaatje), en alle 
accent ligt op de heiligheid van God. En dan ziet Ezechiël Gods glorie terugkeren naar de tempel. God 
geeft de belofte daar altijd te blijven en het volk zal heilig zijn. OP het dieptepunt van hun bestaan 
krijgen de ballingen zo een mooier uitzicht dan ooit. En het is God die in zijn genade dat waar gaat 
maken. 
- Het verhaal van de tempel- vervolg 
Deze tempel is nooit gebouwd. Hoe wordt deze profetie vervuld? Later in een duizendjarig rijk? Nee 
het NT leert ons een andere uitleg, waarbij Jezus centraal staat. 
De tempel is een schaduw van Jezus: in Hem woont God bij ons en Hij brengt de verzoening. 
Zo spreekt het NT er ook over: Joh.1,14; Col 1,19; Mt 12:16; Joh 2:19. Daarom heeft de tempel na 
Jezus afgedaan (Joh 4: 21, het scheurende voorhangsel, heel Hebreeën zie b.v. 9:11-12). 
Na Pinksteren is de gemeente tempel van God (2 Kor 6:16, NB citeert Ez 36; Ef 2:22): daar woont God 
en daar wordt de verzoening bediend. 
- het verhaal van de tempel-einde 
Openbaring pakt weer veel van Ezechiëls visioen op (zie 21,10; de stad, de rivier), maar met één 
groot verschil: Daar geen tempel meer, want God en het Lam zijn de tempel (21,22)  
- het verhaal van de tempel – toepassing 
we leren: aanbidden, de verzoening centraal stellen, gaan voor heiliging, verlangen naar straks. 



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,  
dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 29 oktober)  

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag  

of https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/    
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) De gemeente als tempel 

Lees de volgende Bijbelteksten: 1 Korintiërs 3:10-17; 2 Korintiërs 6: 16-18 ; Efeziërs2:19-22; 1 Petrus 

2: 3-8.  Bespreek vervolgens aan de hand van deze teksten wat het betekent dat we als gemeente 

tempel van God/de Heilige Geest zijn. 

• Maak een lijstje van de leerpunten: wat betekent het allemaal op tempel te zijn 

• Waar zijn we ons goed bewust van en waarvan minder? 

 

3) meditatief bijbellezen: Psalm 84 

Bij de volgende bijbelstudie gaat het niet zozeer om informatie halen uit de tekst, maar om je laten 
raken door een deel (misschien maar één woord of gedachte) uit de tekst. Het gaat om ontvangend 
biddend lezen. 
- Lees twee keer achter elkaar hardop en langzaam Psalm 84 
- Er volgt een stilte van 4 minuten waarin ieder een ‘woord’ (het kan een woord, een paar woorden, 
een gedachte of een vers zijn) kiest dat hem of haar raakt. Heb je een woord gekozen, blijf het dan 
voor jezelf ‘proevend en luisterend’ herhalen om het je eigen te maken. 
- Ieder noemt nu welk ‘woord’ hij of zij gekozen heeft. Je legt nog niet uit waarom. Als je wilt mag je 
het ook voor jezelf houden. 
- Er volgt nu een stilte van 6 minuten waarin je gaat nadenken over het ‘woord’ dat je gekozen hebt: 
Waarom raakt het je? Wat doet het je? Wat zou er op grond van dit woord in je leven kunnen of 
moeten veranderen? Enzovoort. 
- Vervolgens deelt ieder één voor één daar iets van in de groep (tenzij je dat te persoonlijk vindt). 
Daarbij mogen anderen reageren (doorvragen of benoemen wat het hen doet), als het maar gericht 
blijft op datgene wat die persoon vertelt. 
- Neem weer een tijdje stilte om persoonlijk te bidden over wat naar voren gekomen is, sluit daarna 
af in een kringgebed waarbij je met en voor elkaar bidt. 
 

4) Verdere bespreekpunten 

• Volgens Ez 43: 10 zullen de Israëlieten zich schamen als ze van de tempel horen en het 

model nameten. Snap je waarom?  

• Het nieuwe tempelcomplex staat ver af van andere menselijke gebouwen en activiteiten. 

Verder dan in de tijd daarvoor (zie Ez 43: 7-9). Wat zouden wij daarvan kunnen leren? 

• In deze hoofdstukken van Ezechiël ligt een sterk accent op Gods heiligheid? Wat betekent 

Gods heiligheid voor jou/ons als gemeente? Waarin zouden we aandacht voor Gods 

heiligheid tot uitdrukking kunnen brengen? 

• Ezechiël 40-43 is taaie kost. Zou je het voor je persoonlijke bijbellezing gebruiken? Wat 

mis je als je dit altijd overslaat? 

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/

