
 

 
Korte samenvatting van de preek 
 

Tekstgedeelte: Ezechiël 1 
 
Start van een serie over ‘Ezechiël’, niet de bekendste profeet; ten onrechte? We starten met het 
openingsvisioen.  
1) Gods glorie   
Een wolk (dat vaker teken van Gods heerlijkheid), daarin machtige wezens en wielen (een 
troonwagen) onder een kristallen koepel met daarop de troon. Zo verscheen God in zijn glorie 
4 dingen vallen op: 
* onbeschrijfelijk 
Dit overstijgt alles; tastende beschrijving> God is altijd groter dan ons bevattingsvermogen. 
*laat zien wie Hij is 
God is overal (flitsend bewegen, 4 hoeken), ziet alles (de ogen) regeert over alles (troon, de 4 wezens 
als vertegenwoordigers van de hele schepping), is schitterend (edelsteen, ktistal,goud) en is heilig 
(het vuur, de verhulling in de wolk).  Bemoedigend voor de ballingen in een machtig, schitterend 
Babel vol afgoden) 
* mobiel 
De plek voor Gods glorie was boven de cherubs in de tempel, maar nu verschijnt hij in Babel. 
Bemoedigend voor ballingen (God is ook daar), een waarschuwing voor de judeeërs: God kan zijn 
tempel verlaten (in hfst 10-11 ziet Ezechiël dat ook gebeuren) 
* genadig 
Gods verschijning spreekt van oordeel (het vuur), maar ook van verlossing (de regenboog; zie Gen 9). 
Dat die verlossing er is, is vanwege Jezus: God in mensengedaante (vgl Joh.1:14; Hebr 1:3) die zijn 
heerlijkheid aflegde zodat wij deze God kunnen ontmoeten. 
 2) onze reactie 
Ezechiël werpt zich plat voorover (vers 28) > 
* nederigheid > wie deze God in het middelpunt zet weet zich klein, schuldig, maar zal zich 
verwonderen dat deze God naar hem toekomt. 
* overgave > niet wat doet Hij voor mij, maar ‘spreek Heer, uw diena(a)r(es) luistert’ 
* aanbidding > het doel van ons leven: deze God verheerlijken en je in Hem verheugen 
 



   

Preekbespreking 

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 20 augustus 2023) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 
 

2) Het boek Ezechiël 
Wissel met elkaar je ervaringen met het boek Ezechiël uit: 
- Heb je het boek ooit uitgelezen? Zo ja, welke indruk maakte het boek op jou? Zo nee, waarom niet? 
- Heeft het boek of een fragment ervan ooit iets voor je geloof betekend?  Zo ja kun/wil je dat delen? 
Zo niet, hoe komt dat? 
- Ik ben van plan het hele najaar uit het boek Ezechiël te preken. Wat zijn de voor- en nadelen 
daarvan? Zijn er vragen die jullie alvast aan mij voor willen leggen? 

 
3) Onze Vader, die in de hemelen zijt 
God komt naderbij, maar is tegelijk onvergelijkelijk heilig en groot. Zijn majesteit is schitterend, maar 
is vaak verhuld in een wolk. Hij is onze Vader/Papa, maar Hij troont in de hemel. 
Bespreek de volgende vragen: 
- ervaar je spanning tussen die twee kanten van het beeld van God? Welke domineert in jouw leven? 
- als je die spanning niet ervaart, hoe spelen die twee kanten dan een rol in jouw verering en 
aanbidding van God? 
- Heb je beide kanten nodig? Waarom? 

 
4) Bespreekpunten 
Lees eerst even deze bespreekpunten en bepaal samen de volgorde van bespreking. 
- Zowel bij Jesaja (jesaja 6), Ezechiël als Johannes (Openbaring 1) heeft de ontmoeting met 
God tot effect dat plat voorover vallen? Wat leert dat ons? Herken je daar iets van? 
- Lees samen Openbaring 4. Wat doet aan Ezechiël 1 denken? Waar zitten de verschillen? 
- Wij leven in een tijd waarin alles om ons draait, vaak ook in de geloofsbeleving. Herken je 
dat? Is dat problematisch? Je zou kunnen zeggen dat in het boek Ezechiël, en zeker ook in 
het openingsvisioen, God absoluut in het middelpunt staat. Welk effect heeft dat op onze 
geloofsbeleving? 
- Waren er momenten in jouw leven dat God een onuitwisbare indruk in je leven maakte? 
Kun je daar wat van vertellen? 
- Als je googelt op afbeeldingen ‘Ezechiël 1’, vindt je verschillende pogingen om het visioen van 
Ezechiël in beeld te brengen. Bekijk die eens samen. Wat valt je op? Welke spreken je aan, en welke 
niet?  
 
5) Aanbidding 
Wie God ontmoet moet Hem aanbidden. Neem daar samen de tijd voor. 
- zing samen liederen over Gods majesteit 
- Laat iemand Ezechiël 1 nog een keer hardop lezen. Daarna leest ieder het persoonlijk in stilte nog 
een keer. Noteer daarbij eigenschappen van God waarvan je door dit visioen van onder de indruk 
komt. Laat ieder noemen wat tie genoteerd heeft. Hou daarna een kringgebed waarbij ieder die 
punten naar voren brengt: “Heer, ik loof U….”. 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ


 


