
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 

Tekstgedeelte: Lucas 24: 33-49 
Inl: Zeggen ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’(vrs 33) en dat werkelijk laten landen in je leven zijn twee 
verschillende dingen (zie vers 37). Daarom steeds weer terug naar de Schriften (vers 45) 
Thema: De Heer is waarlijk opgestaan 
1) dat verandert deze werkelijkheid 
Jezus doet alles om ze te laten geloven dat Hij werkelijk een mens van vlees en bloed was (vers 
39.41). Waarom is dat zo belangrijk? 
a. Jezus nieuwe lichaam, is de voorbode van de nieuwe schepping. Geloven is dus niet je losmaken 
van het geschapene. God gaat dit lichaam en deze schepping verlossen. Zie er de waarde van, kom 
ervoor in actie. 
b. Relax. Het mooiste komt nog. Het is niet YOLO, en je hoeft niet alles uit dit leven te halen. Het 
leven straks is geen vaag geestelijk verhaal, maar heel concreet. 
2) Dat geeft houvast in het lijden 
Christus vraagt aandacht voor zijn handen en voeten, daar zijn de wonden nog te zien. 
Waarom die wonden aanraken?  
a. voel zijn liefde, ga elkaar keer weer terug naar wat Hij voor je deed 
b. om God te ervaren, moet je dan los komen van deze werkelijkheid? Nee juist in lijden en zwakheid 
kun je God ervaren (vgl 2 Kor 12: 1-10). Wij hebben een God die weet wat lijden is, die in ons lijden 
binnenkomt 
c. Je vindt Hem in het lijden van de ander 
Wij kunnen Jezus’wonden niet aanraken, maar wel de wonden van de mensen om ons heen> en dan 
raak je Jezus’ wonden aan (vgl Mt 25: 31-46) 
3) Dat geeft je een missie 
Als Jezus de Schriften opent, laat Hij daaruit zien dat Pasen een onderdeel is van Gods plan, en dat 
wie gelooft in de opgestane Heer bij dat plan ingeschakeld wordt: de boodschap van het nieuwe Rijk 
moet in woord en daad uitgedragen worden. 
Wie dat ziet leeft met focus op Gods Koninkrijk. En al ben je reëel genoeg om te weten dat wij de 
heilstaat niet brengen, je zet je er wel met hoop voor in. 
 



Preekbespreking 

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 9 April 2023) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de 
preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 
 

2) Vragen bij de preek 
- Herken je het dat het wel makkelijk is om te zeggen/geloven “De Heer is waarlijk opgestaan”, maar 
dat het moeilijk is om het je hele leven te laten bepalen? 
- Maak samen een opsomming van alles wat je geloof in Pasen verandert in de manier waarop jij in 
het leven staat? Bespreek het resultaat samen. 
- Wat betekent het voor jou dat Jezus verheerlijkte lichaam nog steeds de wonden laat zien? Hoe 
raak jij die wonden aan? 
- God is bezig met zijn missie in deze wereld. In hoeverre draag jij bewust aan die missie bij? 
Wat stimuleert je daarbij? Wat werkt tegen? 

 
3) Gespreksspel Pasen 
Leg op een tafel een pak speelkaarten in een cirkel neer 
(met de achterkant naar boven), waarbij grofweg de helft 
van de kaarten in de lengte ligt en de helft dwars. Leg in het 
midden een stapeltje tekstkaarten met de witte kant naar 
boven. Ieder groepslid krijgt een pionnetje en zet dat ergens op 
de cirkel. Vervolgens gooit iedereen om de beurt met een 
dobbelsteen en loopt men met de eigen pion het geworpen aantal ogen. Als een 
deelnemer op een dwarse kaart komt, moet hij of zij een tekstkaart pakken, deze voorlezen, en een 
reactie geven op de tekst die erop staat. Anderen mogen daar kort op reageren. Als iemand op een 
kaart komt die in de lengte ligt, gebeurt er niets. 
De teksten op de tekstkaarten zijn: 
- Leg uit: wat heeft een ei met Pasen te maken? 
- Maak deze zin af: Voor mij betekent de opstanding van Jezus... 
- Reageer op deze stelling: Als Jezus uit de dood is opgestaan, dan is Pasen geen eitje.  
- Beantwoord deze vraag: Was Jezus na zijn dood nog steeds echt mens? 
- In de Bijbel staat het volgende gedicht:  
 ‘De dood is verslonden; de overwinning is behaald!  
 Dood, waar is je overwinning?’ 
 Wat roepen deze dichtregels bij je op? 
- Reageer op deze stelling: Dankzij Jezus’ opstanding kijk ik heel anders tegen mijn eigen dood 
 aan.  
- Noem vijf woorden die volgens jou horen bij Jezus’ opstanding uit de dood. 
- Reageer op deze stelling: Het verhaal van de opstanding uit de dood hoeft niet echt gebeurd 
 te zijn om mij te inspireren. 
- In 1 Korintiërs 15 staat: Jezus is verschenen aan vijfhonderd mensen en aan de apostelen. 
 Wat zegt dit gegeven jou? 
 

4) besprekingsvragen/stellingen 

Als je de spelvorm van hierboven te veel gedoe vindt kun je ook de  vragen/ stellingen op de 
tekstkaarten 1 voor 1 bespreken.  

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

