
 
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 
Vanaf hoofdstuk 12 werkt Paulus uit hoe het leven van Gods genade je leven verandert, en het eerste 
waar het dan over gaat is hoe je samen een gemeenschap vormt 
Thema: gemeenschap 
1) wat voor soort gemeenschap 
Is de kerk een club of een familie. Paulus kiest duidelijk voor het laatste (zie vers 10): we zijn broers 
en zussen aan elkaar gegeven (voor een club kies je) om met al onze verschillen het leven te delen. 
We delen emoties (vers 15), bezit (vers 13 koinonia) en levensstijl (vers 9). 
Vraag: lijken we als gemeente in de praktijk meer op een club of op een familie?  
2) waarom je dat nodig hebt 
Na je geboorte wordt je in een gezin gevormd, na je wedergeboorte heb je daarvoor je nieuwe 
familie/de kerk nodig. Daar leer je je te gedragen (vers9) , te delen (vers 13) en te vergeven in plaats 
van te vergelden (vers 17). En dat is nodig omdat het christelijk geloof een minderheid is geworden. 
Meer dan vroeger moet de kerk niet alleen aan onderwijs doen, maar ook een community vormen 
ook al gaat dat soms tegen ons gevoel (individualisme) in. 
Vraag: wat heb jij geleerd van de kerkgemeenschap, waarin zou je willen groeien? 
3) wat is de grondhouding 
Het eerste wat Paulus in navolging van Jezus noemt is de liefde (vers 9, 1 Kor.13, Gal 5,22; Joh 13:35). 
Drie dingen die karakteristiek zijn voor die liefde: 
a. oprecht (vers 9), niet gevoel maar omdat je Jezus volgt; liefde én waarheid 
b. dienend (vers 10. 16). In de kerk draait het niet om status en prestaties, maar volg je een dienende 
Heer 
c. volhardend (vers 12) Dat vraagt offers en is soms zwaar, maar ook dat is nodig om te groeien in 
geloof 
Vraag: Welk concrete stapje zou jij kunnen maken waardoor je die liefde in praktijk brengt? 
 4) hoe kan dat? 
De Bijbel weet hoe moeilijk het is een gemeenschap van liefde te vormen (veel ruzie in families in de 
Bijbel). Het moet dan ook bij Jezus vandaan komen. Hem herken je in de aansporingen van hoofdstuk 
12. En Hij had ons lief tot het einde om ons op te nemen in zijn familie. Hij geeft onvoorwaardelijke 
liefde en deelt alles. En door zijn Geest helpt Hij ons als broers en zussen te leven. 
 



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 25 mei 2025) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) Lectio Divina over Romeinen 12: 9-16 

Lectio Divina is een meditatieve manier van bijbellezen, die je zowel persoonlijk als met een groep 

kunt doen. 

Doe samen een Lectio Divina met als bijbelgedeelte Romeinen 12:9-16. 

Dat kun je doen volgens de uitwerking, die op de volgende pagina te vinden is, of je volgt de stappen 

die Jos Douma aanlevert op https://www.levenindekerk.nl/gezamenlijke-lectio-divina/  

 
3) Club of familie 
Bespreek in welk opzicht de kerk op een club lijkt, en in welk opzicht op een familie. Je kunt dat ook 
doen door eerst op twee grote vellen papier iedereen dat op te laten schrijven. 
Vragen om te bespreken: 
- lijken we meer op een club of op een familie? En hoe vinden we dat? 
- hoe zouden we meer als familie kunnen gaan functioneren? 
- past zo’n sterk accent op familie/gemeenschap wel in onze cultuur? 
 

4) Even practisch 

• Kaartje sturen: Laat ieder een kaartje schrijven aan iemand in de gemeente als uiting van 

broederlijke/zusterlijke liefde. 

• Dienend gebaar: Bedenk met je kring een praktische manier om een ander gemeentelid of 

gezin te dienen (bijv. koken, oppassen, tuin helpen). 

  Wat vind je moeilijk of roept weerstand of vragen op? 

 

5)  Besprekingsvragen: 

• Wat betekent het dat liefde "oprecht" moet zijn (vers 9)? Hoe onderscheidt dat zich van 

“aardig zijn”? 

• Wat heb jij geleerd van je gemeente? Wat heb je ontvangen — of moeten leren geven? 

• Welke van de drie kenmerken van liefde (oprecht, dienend, volhardend) spreekt je het meest 

aan — en waarom? 

• Wat zou er in jouw leven moeten veranderen om meer te leven vanuit deze liefde? 

• Hoe helpt het geloof in Jezus je om anderen lief te hebben als broers en zussen? 

• Wat vind je van de volgende stelling: Zoals Jezus jou liefheeft ondanks al je gebreken, zo 

moet jij de kerk liefhebben. 

• Iemand uit jouw gemeente vertelt je dat hij gaat vertrekken naar een andere kerk omdat hij 

denk zich daar beter thuis te voelen. Wat is je reactie? 

  

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ
https://www.levenindekerk.nl/gezamenlijke-lectio-divina/


Beschrijving Lectio Divina 

 
Het gaat bij deze manier van Bijbel lezen niet zozeer om informatie halen uit de tekst, maar om je 
laten raken door een deel (misschien maar één woord of gedachte) uit de tekst. Het gaat om 
ontvangend biddend lezen. 
 
Ieder heeft Romeinen 12: 9-16 voor zich 
 
- Lees twee keer achter elkaar hardop en langzaam Romeinen 12: 9-16 
- Er volgt een stilte van 4 minuten waarin ieder een ‘woord’ (het kan een woord, een paar woorden, 
een gedachte of een vers zijn) kiest dat hem of haar raakt. Heb je een woord gekozen, blijf het dan 
voor jezelf ‘proevend en luisterend’ herhalen om het je eigen te maken. 
 
- Ieder noemt nu welk ‘woord’ hij of zij gekozen heeft. Je legt nog niet uit waarom. Als je wilt mag je 
het ook voor jezelf houden. 
 
- Er volgt nu een stilte van 4 minuten waarin je gaat nadenken over het ‘woord’ dat je gekozen hebt: 
Waarom raakt het je? Wat doet het je? Wat zou er op grond van dit woord in je leven kunnen of 
moeten veranderen? Enzovoort. 
 
- Vervolgens deelt ieder één voor één daar iets van in de groep (tenzij je dat te persoonlijk vindt). 
Daarbij mogen anderen reageren (doorvragen of benoemen wat het hen doet), als het maar gericht 
blijft op datgene wat die persoon vertelt. 
 
- Neem weer een tijdje stilte om persoonlijk te bidden over wat naar voren gekomen is, sluit daarna 
af in een kringgebed waarbij je met en voor elkaar bidt. 
 


