
 
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 
Niet geraakt door Gods genade? Kijk naar deze diamant op de zwarte ondergrond 
1) de zwarte achtergrond (vers 23) 
In Hoofdstuk 1:18-3:20 laat Paulus zien dat niemand rechtvaardig is voor God: niemand zoekt God, 
iedereen is een zondaar. Als je het leest lijkt het wat overdreven. 
Maar: de standaard is Gods gerechtigheid, en Hij toornt over alles wat slecht is, en het kernprobleem 
is onze zelfgerichtheid los van God, daar komt het kwaad uit voort. 
Gods toorn is er voor liederlijke zondaars (1:29v), maar ook voor nette burgers die op zondaars 
neerkijken (2: 1-2), en ook -misschien wel juist- voor vrome mensen, die denken dat ze een streepje 
voor hebben bij God (2: 18-23).  
Deze aandacht voor Gods standaard en Gods toorn is nodig omdat we anders denken het zelf wel te 
redden. Jezus kwam voor zondaars (niet voor vrome brave burgers) 
2) de diamant (vers 24) 
- we worden door God rechtvaardig verklaard: God ziet je alsof jij gedaan hebt wat Jezus gedaan 
heeft (zie HC zondag 23) 
- dankzij de verlossing door Jezus: God gaf Hem als zoenmiddel; Hij droeg de straf die wij verdienden, 
en daarom kan God rechtvaardig zijn en toch de zondaar rechtvaardigen. 
- en dat doet Hij uit genade om niet. We verdienden Gods toorn en krijgen zijn liefde. 
-  en dat is beschikbaar voor iedereen (aanstoot voor goede mensen, maar evangelie voor zondaars) 
3) Hoe krijg je dat cadeau 
Door het geloof (vers 22,25,26). Je hoeft er niks voor te doen, alleen je hand maar uit te steken. 
Daarom moet niet het accent liggen op onze keus, onze toewijding, ons berouw, enz. , maar op wat 
Jezus gedaan heeft. Geloven is het van Hem verwachten. 
Als je dat cadeau krigjt verandert het je leven: 
a. nooit meer roemen (vers 27) op een cadeau kun je je niet voor laten staan 
b. zekerheid, het hangt namelijk niet van jou af maar van Jezus 
c. nederigheid en openheid: je was net zo verloren als iedereen, en dit cadeau gun je iedereen. 
d. lofprijzing; wie roemt, roeme in de Heer!  Je zult toch volkomen onverdiend zo’n cadeau gekregen 
hebben! 
Slot 
De achtergrond is zwart, maar juist daarom is de diamant schitterend. Heb je hem al aangepakt? 



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 18 mei 2025) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 
 
2) Bijbelstudie Romeinen 3: 21-27a en Efeziërs 2: 1-10 
Lees beide gedeelten hardop. Bestudeer ze daarna (Naast elkaar afgedrukt op een A4tje is het 
makkelijkst). 
Wat zeggen beide gedeeltes over: zonde ; rechtvaardiging; genade; geloof; het nieuwe leven? 
Wat raakt je? Waar gaan je hakken in het zand? 
 

3) bespreking zondag 23 van de Heidelbergsce Catechismus vraag en antwoord 60 

Vraag: Hoe bent u rechtvaardig voor God?  

Antwoord: 

Alleen door waar geloof in Jezus Christus1 . Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden 

van God  zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad2 , 

toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade3 , de volkomen 

voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus4.  

Hij rekent mij die toe5 , alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan,ja, alsof ik zelf al de 

gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft6 .  

Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem7 . 

 1 Rom. 3:21-26; 5:1, 2; Gal. 2:16; Ef. 2:8, 9; Fil. 3:9. 2 Rom. 3:9; 7:23.  3 Deut. 9:6; Ezech. 

 36:22; Rom. 3:24; 7:23-25; Ef. 2:8; Tit. 3:5.  4 1Joh. 2:1, 2. 5 Rom. 4:4-8; 2Kor. 5:19. 6 2Kor. 

 5:21. 7 Joh. 3:18; Rom 3:22. 

- Lees deze vraag en antwoord hardop. Neem daarna een minuut of vijf om in stilte na te denken wat 

hier staat en wat het voor je betekent. Eventueel kun je de verwijsteksten opzoeken. 

- Bespreek nu deze vraag en antwoord aan de hand van de volgende vragen: 

 -Wat heeft je geraakt, geïnspireerd? 

  Wat vind je moeilijk of roept weerstand of vragen op? 

 

5)  Besprekingsvragen: 

• Is het mogelijk dat mensen vanwege de boodschap van genade minder toegewijd gaan 

leven? 

• Wat doet de boodschap van genade met jou? 

• Hoe minder er gepraat wordt over zonde en Gods toorn, hoe oppervlakkiger het geloof 

wordt. Ben je het met deze stelling eens? 

• Bespreek de volgende stelling: Genade is gratis, maar niet goedkoop. 

• Zoek de tekst van het lied ‘Amazing grace’ op en bespreek die tekst samen. 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

