
 
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 
Als je je nooit schaamt voor het evangelie (vrs 16) kan het zijn omdat je niet begrepen is hoe 
‘vreemd’ en anders het evangelie is, of je hebt, net als Paulus, de kracht van het evangelie ervaren. 
In vers 16-17 zet Paulus het thema van zijn brief neer. In drie kernwoorden: 
1) evangelie  
In de romeinse wereld van die tijd gebruikten ze het woord ‘evangelie’ voor het breaking news dat 
een heraut bracht b.v. van het slagveld. Het evangelie is het goede nieuws van wat God gedaan heeft 
door Jezus Christus. 
De kern van het evangelie is dus niet goed advies (leefregels), of goed onderwijs (dat in alle religies), 
maar goed nieuws Het gaat niet over wat wij moeten doen, maar over wat God gedaan heeft. 
Op dit punt is er veel weerstand, want dat maakt het evangelie exclusief (maar één naam tot 
behoud), en dat maakt dat het niet om ons draait. 
Maar voor wie het gelooft is de situatie, en zelfs de dood niet meer doorslaggevend; dankzij Gods 
ingrijpen is er hoop en zekerheid dat het goedkomt. 
2) gerechtigheid 
De inhoud van het evangelie: gerechtigheid. Gerechtigheid is dat de dingen zijn zoals ze moeten zijn: 
recht ten opzichte van God en ten opzichte van Gods bedoeling. En hoe krijgt een mens 
gerechtigheid/hoe wordt hij rechtvaardig? 
Het antwoord van alle religies is: door goed te leven en je aan de geboden te houden. Maar dat zou 
verpletterend zijn, want geen mens leeft goed (zie Rom 3: 9-20). Het evangelie zegt: Gerechtigheid is 
een geschenk (zie Rom 5,1 ; 2 Kor.5,21). Je krijgt vergeving, dat je Gods kind bent, nieuw leven om 
niet cadeau. 
Samengevat: je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven en meer geaccepteerd en 
bemint dan je ooit hebt durven hopen. Zo’boodschap is de aantstoot van vrome en trotse mensen, 
maar het enige houvast voor zondaars die het van Jezus verwachten. 
3) kracht  
 vrs 16 Het evangelie is een kracht >  dunamos: power, kracht, macht. In die tijd en in onze wereld 
draait het altijd om de macht van de machthebbers. Maar Paulus zegt: ik breng het evangelie en dat 
heeft echte macht: het bevrijdt van schuld, het geeft een nieuwe identiteit, een nieuw leven en een 
zekere tooekomst. En die kracht komt in je leven door het geloof: dat is het kanaal waardoor het 
evangelie je leven in komt, en de lege hand, waarmee je het cadeau aanpakt. 
Wie het niet gelooft ziet niks van die kracht, maar wie gelooft ervaart Gods veranderende evangelie, 
zijn nabijheid, en absolute zekerheid dat niets hem/haar van Gods liefde kan scheiden. 



.Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 11 mei 2025) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) je schamen voor het evangelie 

- Waarom zou Paulus zo nadrukkelijk verklaren, dat hij zich niet voor het evangelie schaamt? 

- Lees Lucas 9: 26? Wat betekenen deze woorden van Jezus? 

- Ken je zelf situaties waarin je je schaamde of schaamt om uit te komen voor het evangelie? Hoe ga 

je daar mee om? 

- Wat vindt je van deze stelling: “Als je nog nooit iets van schaamte gevoeld hebt voor de boodschap 

van het evangelie, ken je waarschijnlijk die boodschap niet echt.” 

- Hoe kunnen de woorden van Paulus in vers 16-17 je helpen om schaamte voor het evangelie achter 

je te laten en te vervangen voor enthousiasme om de boodschap publiek door te geven? 

 

3) de kracht van het evangelie 

- Op welke manier heb jij de kracht van het evangelie ervaren in je leven? Geef een concreet 

voorbeeld. 

- Wat betekent het dat het evangelie kracht van God tot behoud is – niet alleen voor bekering, maar 

voor je hele leven? 

- Hoe kun jij vandaag die kracht inzetten in de strijd tegen zonde, angst of twijfel? 

 

4) Vat het in een tekening 

Visualiseer het verschil tussen zelfrechtvaardiging en gerechtigheid door geloof – maak een simpele 

tekening of mindmap. 

 

5)  Besprekingsvragen: 

• Als je het evangelie helemaal niet als een kracht van God ervaart, hoe zou dat komen? 

• In de preek wordt benadrukt dat het evangelie geen advies is, maar goed nieuws. Hoe 

reageer jij op dat verschil? 

• Wat betekent het dat Gods gerechtigheid "geopenbaard" wordt? Hoe verandert dat jouw 

zelfbeeld? 

• In hoeverre leef jij vanuit een ontvangen gerechtigheid (door geloof) of vanuit een verdiende 

gerechtigheid (door prestaties)? 

• Hoe biedt het evangelie in jouw omgeving een alternatief voor de 'kracht' en 'gerechtigheid' 

die de samenleving promoot? 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

