
 
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 
Dreigen met de hel; angst voor seksuele begeerte…. Wat een tekst!!? Laten we beter luisteren: 
Thema: Radicaal in relaties 
1) de kracht van seks 
Vroeger werd seks vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar in Jezus visie is seks prachtig: door 
God geschapen, in het Hooglied bezongen. Daarna ging men seks zien als een normale natuurlijke 
behoefte, net als honger. Maar in Jezus visie is seks zo krachtig, dat het makkelijk kan ontsporen en 
tot een hel kan worden. Seks is anders dan honger; prostitutie is anders dan gewoon werk; seks kan 
een destructieve kracht worden. Tegenwoordig is seks ook een zeer individualistisch, het gaat om 
zelfexpressie. Maar in de Bijbel is seks je onafhankelijkheid opgeven, je definitief geven aan de ander, 
totaal open zijn: één lichaam worden. 
2) het kader van de liefde 
Daarom staat seks in de Bijbel in het kader van een verbondsrelatie/huwelijk (7e gebod). Zo’n relatie 
is er één van absolute toewijding, onvoorwaardelijk, gevend en daarom veilig. Het tegenovergestelde 
is een consumentenrelatie. Die is vrijblijvend, voorwaardelijk, zelfgericht. De meeste mensen voelen 
dat liefde en seks levenslang en exclusief zijn (“Altijd zal ik van je houden…”).  
3) het gevaar van de lust 
Maar Jezus wijst ook op het gevaar van de begeerte (dit woord gaat niet over seksuële begeerte, 
maar over zelfgerichtheid). Tegenover de liefde (jouw partner, toewijding, seks als 
verbondsvernieuwing) staat de lust (begeerte, zelfgericht, een ander gebruiken). En lust verwoest 
relaties en brengt eenzaamheid (de hel). Daarom is Jezus zo fel (vrs 29v): kap radicaal met alles wat 
de lust aanjaagt (Porno b.v.). Overigens kun je niet voorkomen dat een gedachte langsvliegt, wel dat 
die een nest maakt in je haar. 
4) het perspectief van de genade 
a. Jezus pint je niet vast op je verleden 
Dit is zo radicaal dat we allen falen. Maar Jezus stierf voor onze zelfgerichtheid. Hij schaamt zich niet 
voor overspeligen onder zijn voorouders (Tamar, Rachab, David); Hij schaamt zich niet voor jou. 
b. Jezus biedt je een geweldige toekomst 
Huwelijk en seks verwijzen (als een sacrament) naar onze relatie met de Bruidegom Christus (Ef 5: 
31v). Dat is de hogere werkelijkheid. Richt je daarop, pas dan worden seks en relatie niet te 
belangrijk, en kun je eventueel zonder. Vergeet nooit: het beste komt nog.  
 



Preekbespreking 

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 26 januari 2025) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) Leg het eens uit aan een ander 

Stel je komt iemand tegen die denkt dat christenen heel preuts zijn, strakke normen hebben over 

seks, maar vaak de kat in het donker knijpen. Als jij daar ontkennend op reageert, vraagt die persoon: 

hoe denk jij als christen dan over seks? 

Bedenk eerst allemaal kort een antwoord op die vraag (max 5 zinnen) en schrijf dat antwoord 

eventueel op.   Wissel nu de antwoorden uit, en bespreek ze. 

 

3) Over liefde gesproken 

Lees samen 1 Korintiërs 13: 5-7.  Bespreek de volgende vragen: 

 - Welk beeld van de liefde wordt hier geschetst?  

 - Lees de verzen nog eens, maar vul dan ‘ik’ in waar ‘de liefde’ staat (Ik ben geduldig…enz.). 

 Welk effect heeft dat? 

 - Lees de verzen nu nog eens, maar vul dan ; Jezus’ in waar ‘de liefde’ staat. Wat valt dan op? 

Het woord voor liefde dat in deze tekst gebruikt wordt is ‘agape’, de radicale onvoorwaardelijke 

gevende liefde. Wie die liefde heeft ervaren van Jezus, zal die liefde ook steeds meer in eigen leven 

laten zien (zie Johannes 13: 34-35). 

Bespreek nu hoe deze kijk op liefde ook je kijk op seksualiteit verandert. 

 

4) een paar stellingen 

Scoor de volgende stellingen en bespreek ze daarna 

Stelling: -- - 0 + ++ 
Met iemand naar bed gaan terwijl je er nog niet aan toe bent om 
levenslange liefde en trouw te beloven is misbruik maken van die ander. 

     

Als je 30 jaar bent en nog steeds maagd, dan is er waarschijnlijk iets mis 
met je. 

     

De kerk is in haar spreken over seks en relaties niet geloofwaardig meer.      
Het is goed als medechristenen je aanspreken op keuzes die je maakt mbt 
je seksualiteit. Jezus volgen doe je namelijk samen. 

     

Kiezen voor een leven zonder seksuele relatie is absurd.      
  

5)  Besprekingsvragen: 

• Geen seks voor het huwelijk. Wat vind je van die regel? Wat versta je eronder? 

• Liefdeloze seks is waardeloos. Wat vind je van deze stelling? 

• Hoe kijk je aan tegen ongehuwd samenwonen? 

• Welke visie op seks heb jij meegekregen tijdens het opgroeien? Op welke punten ben je 

anders gaan denken? 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

