Vandaag: Preek 3
Micha 5: 1-5 48
The return of the king

&

Korte samenvatting van de preek

Mooie verhalen als “The Lord of the Rings”: eens was er een goede koning, toen kwam het kwaad,
maar door strijd, opoffering en lijden kwam een koningszoon aan de macht en die bracht vrede.
Thema: The return of the King
1) noodzaak
In de tijd van Micha werd Juda bedreigd door Assyri€, en Micha profeteert dat de koning verachtelijk
behandeld zal worden (4,14). Uiteindelijk zal God weer helemaal opnieuw moeten beginnen (5,1)
De les: als het van ons afhangt komt de nieuwe wereld er niet, vandaar dat verlangen naar de komst
van de koning
2) afkomst
De koning die God geeft heeft komt in nederigheid (Bethlehem , vrs 1), is als kind al koning (vgl Jes 9:
5, vrs 2), ziet zijn onderdanen als broeders (vrs 2) en is een herder-koning (vrs 3). Zijn afkomst is
vanouds, ja zelfs van ‘eeuwigheid’. Wat deze profetie betekent pas duidelijk geworden met de komst
van Jezus: geboren in Bethlehem, de goede Herder die zijn leven voor de schapen gaf.
3) toekomst
Deze koning zal zijn volk terugbrengen uit de ballingschap, vrede brengen en Assyrié verslaan. Maar
in het NT betekent dat: Hij brengt al zijn schapen samen (Joh.10,16), Hij is de vrede in eigen persoon,
en Hij zal het kwaad verslaan.
4) navolging
wat betekent het als je dat gelooft:
a. vrede: of je creéert je vrede zelf, of je vindt een diepe, onverwoestbare vrede in Hem
b. volgen - op die weg van nederigheid; omkering: geven ipv krijgen, dienen ipv macht enz.

- in gehoorzaamheid; je kunt in niets zelf de regie houden
c. vertrouwen: deze broederkoning ging voor jou door het lijden. Op hem kun je vertrouwen zelf in
een dal van diepe duisternis
d. verlangen: we verlangen naar zijn vrederijk
Dat verlangen spreekt ook in de verhalen over de terugkeer van de koning. En of dat zijn alleen maar
verhalen, en is er geen echte hoop, of ze verwijzen naar het Verhaal van de Koning, die er was eens
en voor eeuwig.



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan
kun je de preek hier terug luisteren (preek 15 december 2024)
https://www.youtube.com/channel/UCKUhOIxf366wXiyXt2NrRJQ

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) De betekenis van verhalen

Bespreek het volgende citaat van J.R.R. Tolkien, de schrijver van ‘The Lord of the Rings’:

Slechts door het maken van mythen ,door verhalen te verzinnen, kan de mens hunkeren naar de staat
van perfectie die hij kende voor de zondeval. Onze mythen zijn misschien misleidend, maar zij sturen
ons wel in de richting van de ware haven. Daarentegen leidt materialistische ‘vooruitgang’ slechts
naar een gapende afgrond, naar de lizeren Kroon van de kracht van het Kwaad.

3) Bijbelstudie Psalm 72

Lees samen Psalm 72: 1-17

- Maak nu allemaal in stilte een lijstje van eigenschappen/karakteristieken van de messiaanse koning
zoals die in deze psalm beschreven wordt.

Wissel met elkaar uit welke eigenschappen jullie hebben opgeschreven en op basis van welke verzen.
- Deze Psalm overstijgt de tekening van een aardse koning uit het huis van David en verwijst ten
diepste naar Jezus Christus. Uit welke verzen blijkt dat?

4) Besprekingsvragen:

o Idealisten strijden voor een betere wereld, maar vergeten vaak hoe weerbarstig het kwaad is.
Cynici zijn zich ervan bewust hoe slecht deze wereld is en hoe hardnekkig het kwaad, en zij
leggen zich daarbij neer. Wat is de houding van christenen, en met welk woord kun je die
houding aanduiden?

o Kunnen er redenen zijn om niet naar de komst van de koning te verlangen? Welke?

o Als je verwacht dat er uiteindelijk een betere wereld komt en dat jij daar deel van uit zult
maken, welke effecten heeft dat dan op je levenshouding nu?

. Bespreek het volgende citaat van C.S. Lewis: "If | find in myself desires which nothing in this
world can satisfy, the only logical explanation is that | was made for another world."

. Hoe ervaar jij het verlangen naar gerechtigheid en vrede in je eigen leven?

Kun je situaties noemen waarin je verlangt naar een Koning die alles rechtzet?
Hoe helpt je geloof je om in dat verlangen stand te houden?


https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

