Ezechiel....

en nieuw leiderschap (Ezechiél 34)

v

Korte samenvatting van de preek

Tekstgedeelte: Ezechiél 34

Je hebt leiders die gaan voor de relaties, maar soms ten koste van de waarheid; en leiders die gaan
voor de waarheid, maar soms ten koste van de relatie.

Ezechiél en nieuw leiderschap

1) het probleem

a. we kunnen niet zonder leiders

Ezechiél gebruikt het beeld van een herder voor de leider. Dat betekent dat wij schapen zijn:
afhankelijk van Gods zorg, weerloos voor het kwaad, en stom en koppig (altijd dwalend).

Daarom hebben we in de kerk en in het land leiders nodig. Zonder leiders wordt het chaos.

Dat komt omdat we geestelijk schapen zijn: bij God weggedwaald (Jes 53:6), en zonder God vallen we
ten prooi aan het kwaad (Gen 4: 7)

b. maar de leiders die we krijgen zijn ook mensen (schapen)

Kernprobleem van alle leiderschap is de zelfgerichtheid van de leiders (vgl vers 2-3). Daardoor
worden relatiegerichte leiders, visieloos omdat ze kool en geit sparen en zich richten naar de
publieke opinie. En taakgerichte leiders zoeken macht en vergeten de liefde.

2) de oplossing

De oplossing is dat God zelf belooft herder te zijn voor zijn volk (vrs 11) (ze verzamelen, herstel, leven
in volheid), en dat Hij belooft dat David herder zal zijn (vrs23). Die belofte maakt Hij waar in Jezus
(Lees Joh 10: 11-18) Hij komt Ez. 34 vervullen: Hij geeft leven in volheid, zal al zijn schapen
verzamelen. En Hij geeft zijn leven voor z'n schapen. ZO gaat Hij 1005 voor de waarheid en zijn taak,
en 100% voor liefde en relatie. De les voor ons:

a. deze Leider heb je nodig; zonder deze Herder dwaal je verloren

b. deze leider helpt je omgaan met leiders: respect, voorbede en genade, want God geeft je deze
leiders; maar je blijft ook altijd kritisch, want je kent de enige volmaakte Leider

c. deze Leider helpt je om zelf een goed leider te worden: je hoeft niet meer zelfgericht te zijn, dus
kun je gaan voor de waarheid zonder dat je de relatie uit het oog verliest.



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,

dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 10 december 2023)
https://www.youtube.com/results?search guery=pax+christi+den+haag
of https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) stijlen van leiderschap

Je hebt:

relatiegerichte leiders: gericht op samenwerking, oog voor mensen, gaan voor het teamwerk
taakgerichte leiders: gericht op de zaak, ze klaren de klus en roepen anderen op daar ook voor te
gaan.

Bespreek de volgende vragen:

- herken je dit verschil in stijl van leiderschap?

- welke stijl heeft jouw voorkeur? Waar blijkt dat uit?

- wat zijn de sterke en zwakke kanten van beide stijlen?

- wat helpt om zowel voor de taak als de relatie oog te hebben?

3) Bespreken van een schema

Je kunt aansluitend bij het 5¢ gebod (vergelijk Catechismus zondag 39)
aangeven dat leidinggevenden in staan tussen God die se hun positie gaf GOD
en de mensen aan wie ze leiding geven.

Bespreek samen wat dit betekent voor

a) de énderdanen’ (de naar boven gerichte pijlen) v
Wat motiveert je om leiders te eren/respecteren? leiders
En als dat heel moeilijk is? 1
b. de leiders (de naar beneden gerichte pijlen)
Wat betekent het vijfde gebod voor hoe je gezag uitoefent? v
Wat zien je anderen in jou van God? ‘onderdanen’

3) een paar stellingen bespreken

Bespreek de volgende stellingen:

. Christenen moeten voorbeelden zijn van dienstbaar leiderschap, ook als dat opoffering
vraagt of niet gewaardeerd wordt. Ben je het eens met die stelling? Licht dat toe aan de hand van je
eigen ervaringen.

. Macht en aanzien kunnen voor leiders makkelijk tot een afgod worden. Kun je daarvan
voorbeelden geven uit de wereld, uit de kerk, uit je eigen leven?
. Jezus aan het kruis. Dat is een veelzeggende verklaring over macht en leiderschap. Probeer

dat een woorden te geven.


https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/

