Ezechiel....

en zijn roeping (Ezechiél 2-3)

Korte samenvatting van de preek

Tekstgedeelte: Ezechiél 2-3

Ezechiel wer door God geroepen met de Geest gevuld en uitgezonden namens God. Uitzonderlijk?
In het OT wel, maar in het NT krijgt elke gelovige de Geest en de opdracht: “Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zo zend Ik jullie” (Joh 20:21).

Thema: Ezechiéls roeping, en de jouwe

1) de persoon

God gebruikt een klein mensenkind, dat onderdeel is van een zondig volk (2,8). Maar juist als je je
realiseert hoe groot God is, en dat je zelf klein en zondig bent, kun je voor Hem aan de slag: nederig,
afhankelijk, biddend, en grote dingen van Hem verwachtend.

2) de boodschap

Een boekrol stampvol met een op het eerste gehoor weinig aangename boodschap. Toch blijkt die
zoet als honing (vgl Ps 19,11). Maar om dat te ervaren moet je die hele boodschap doorslikken.
Kortom: vul je met Gods Woord, maak het een deel van jezelf. Ook de gedeeltes over oordeel en
zonde, pas dan ga je proeven hoe zoet, en wil je die boodschap doorgeven.

3. Het doel

Het doel van Ezechiéls werk is niet waardering of resultaat. Hij moet Gods Woorden spreken of ze er
blij mee zijn of niet.

Je inzetten voor Gods missie doe je:

a. omdat het Gods missie is, en niet omdat jij succes wilt

b. omdat het waar is, niet omdat het werkt of aansluit bij de behoeften

4) de kracht

Het lijkt een onmogelijke en ook onaangename opdracht die Ezechiél krijgt. Maar God belooft er
voor hem te zijn, en de Geest grijpt hem aan.

Je inzetten voor Gods Koninkrijk, Jezus volgen zijn woorden spreken en zijn daden doen, dat lijkt
onmogelijk, vraagt offers, wordt vaak niet begrepen en gewaardeerd. Hoe blijf je op het spoor?
Besef dat je zelf klein en zondig bent, maar verwacht het van zijn Geest in je leven.



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan
kun je de preek hier terug luisteren (preek 27 augustus 2023)
https://www.youtube.com/channel/UCKUhOIxf366wXiyXt2NrRJQ

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) je roeping

Voer samen een gesprek over roeping. Laat iedereen er voor zichzelf even over nadenken en
bespreek het dan. Een paar richtvragen:

- wat versta jij onder roeping? Is dat iets voor sommigen, of voor iedereen?

- waarin voel jij je geroepen?

- wanneer heb je iets van Gods roeping ervaren?

- wat zijn de gevolgen als je je tot iets geroepen voelt?

- Stelling: als je werk geen roeping is moet je ander werk zoeken; mee eens?

3) Liefde voor Gods Woord

Bespreek

- Heb jij heel Gods Woord in je opgenomen? Wat doe jij om je Gods Woord steeds meer eigen te
maken?

- Wat doe je met de gedeelten die wat zwaar op de maag liggen?

- Ken je liefde voor Gods Woord?

- Mediteer samen over Psalm 19: 8-15 (twee keer samen rustig lezen; stiltemoment van een paar
minuten; ieder noemt iets wat hem/haar geraakt heeft; sluit af met een gebed)

4) Zondag 12 van de Catechismus

Lees samen vraag en antwoord 32.

- Wat doet dit antwoord je? (ledere christen is geroepen tot en gezalfd als profeet, priester en
koning?)

- Werk eens uit wat onze profetische roeping vandaag de dag specifiek allemaal inhoudt?

5) Bespreekpunten

Lees eerst even deze bespreekpunten en bepaal samen de volgorde van bespreking.

- Een eend duikt in het water en komt droog boven, een spons gaat onder in het water en
zuigt zich vol. Hoe ben jij met Gods Woord bezig, als een eend of een spons? En hoe zou je
meer spons kunnen worden?

- Toen Ezechiél de woorden van God sprak kreeg hij met veel weerstand te maken. Heb jij
wel eens met weerstand te maken als je Gods boodschap doorgeeft? Zo ja, wanneer en hoe?
Hoe ga je daar mee om?

- Hoe verhouden inzet voor kerk en evangelisatie zich tot de wil om daarin succesvol te zijn?
Ligt bij jou de nadruk op de opdracht of op het resultaat?


https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

