Kruis en klimaat Serie: christelijk leven
« 23april arbeid
« 30april vrijheid
« 14mei duurzaamheid

Korte samenvattlng van de preek

Tekstgedeelte: Kolossenzen 1: 15-20

Grote problemen om gebied van klimaat en schepping: de mens is een bedreiging voor de planeet
geworden. Sommigen doen of het probleem er niet is, anderen schieten in activisme of klimaatangst.
Hoe sta je daarin als christen?
Kruis en klimaat
- We kijken naar Kolossenzen 1: 15-20; een gedicht, met een gespiegelde opbouw:

vers 15-16 : Jezus als eerstgeborene van de Schepping door wie alles is geschapen

vers 17-18a Alles bestaat in Hem, en Hij is het hoofd van de kerk

vers 18b-20: Hij is de eerstgeborene van de doden, en Hij heeft alles verzoend
- de schepping (vers 15-16)
alles is in, door en voor de Zoon geschapen, dus bestaat er niets buiten Hem. Deze schepping is er
allereerst voor Hem, looft Hem ook zonder woorden, en dus is het niet de mens die centraal staat.
- de val
De kern van de zonde is dat de mens zichzelf centraal zet, en daardoor heeft de mens de wereld
verwoest (David Attenborough ; Jesaja 24: 4-5)
- de verlossing (vers 18b-20)
Wij versmallen vaak de betekenis van de verlossing en het kruis tot de mens: vergeving van zonden
nu en straks naar de hemel. Maar hier leren we dat Jezus de hele schepping verzoent (in de rechte
verhouding tot God brengt). We zijn niet op weg naar de hemel, maar nar de nieuw schepping.
Daarom kun je ondanks alle klimaatdreiging je met hoop inzetten (Desmond Tutu)
- de navolging
Dus maar wachten tot God alles vernieuwd en intussen de schepping aantasten? Nee, want Jezus is
het hoofd dat zijn lichaam stuurt, Hij is de eerste die navolging vraagt. Dat heeft twee kanten:

- kruis: meezuchten en lijden met een lijdende schepping

- opstanding: een nieuw leven leiden, waarbij Jezus weer in het middelpunt staat, zijn

schepping gerespecteerd wordt; als gemeente samen nadenken hoe we dat concreet maken

bijvoorbeeld in onze consumptie

- de voleinding
Hij schiep alle dingen, Hij verzoent alle dingen, én “Hij maakt alle dingen nieuw” (Op.21:5)



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan
kun je de preek hier terug luisteren (preek 14 mei 2023)
https://www.youtube.com/channel/UCKUhOIxf366wXiyXt2NrRJQ

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Wat doe jij aan duurzaamheid

Laat iedereen iets (een concreet voorbeeld) vertellen van de manier waarop hij/zij zich inzet voor
duurzaamheid. Gevolgd door een korte bespreking.

Zijn er dingen die je anders wilt gaan doen? Benoem die, en spreek af elkaar de volgende keer te
vertellen of dat gelukt is.

3) Bijbelstudie Psalm 104
Lees samen Psalm 104
- Je kunt in de Psalm 4 gedeeltes onderscheiden:
1) vers 1-9: God schept in zijn glorie het ‘huis van de wereld’
2) vers 10-23: de inrichting van dat huis
3) vers 24-30: lofprijzing
4) vers 31-35: blik naar de toekomst
Lees nu achtereenvolgens deze 4 gedeelten nog een keer, steeds gevolgd door een paar minuten
stilte om erover te mediteren, en een korte bespreking van wat je tijdens die korte meditatie opviel.
- Bespreek de volgende vragen:
* Wat zegt het dat de psalm begint en eindigt met ‘Prijst de HEEER, mijn ziel’?
* Deze dichter leefde in een tijd dat vee nuttig was en roofdieren bedreigend, akkerland was goed
land en de rest was wildernis.
Wat valt tegen die achtergrond op als je deze psalm leest?
* Zet deze psalm je aan tot inzet voor duurzaamheid? Zo ja, hoe?

4) Samen Film kijken
- Kijk samen de film ‘A life on our planet’ (Netflix) van David Attenborough, en bespreek die
vervolgens samen

5) Bespreekpunten

- Aan welke kant zit jij: gewoon doorgaan/ het probleem ontkennen of juist aan de kant van
activisme en klimaatstress? Welke invloed heeft je geloof op je gevoelens en je keuzes?

- Bespreek eens een paar concrete keuzes (bijvoorbeeld: vliegen naar vakantiebestemming; wel of
geen vlees eten). Wissel uit: hoe ga je daar mee om, heeft je geloof invloed op je keuzes?

- Bespreek het citaat van Desmond Tutu: /k ben niet optimistisch, want om optimistisch te zijn heb je
duidelijke tekens nodig dat er iets aan het veranderen is en die zijn er niet. Maar ik ben wel hoopvol,
want mijn geloof dwingt me te hopen tegen hoop in en mijn vertrouwen te stellen in dingen die nog
niet te zien zijn. Hoop blijft onverschrokken door tegenslag en teleurstelling.

- Wat vindt je van het fenomeen ‘groene kerk’? Moeten we daarvoor gaan?

- Zijn acties en demonstraties een goede manier van je inzetten voor een beter milieu? Waarom
wel/niet?

- A Rocha is een christelijke beweging die zich inzet voor behoud van de Schepping. In den Haag is
ook een werkgroep. Google daar eens op, en bespreek wat je vindt.


https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ




